Stille Week in de Michaeéelkerk

Witte Donderdag 28 maart — avondgebed om 19.30 uur

Op de avond van de Witte Donderdag begint om 19.30 uur in de kerk met een avondgebed
een reeks van drie ‘diensten’ in de laatste dagen voor Pasen. Tijdens dit avondgebed,
eenvoudig van opzet, verplaatsen we ons in gedachten naar de laatste avond die onze Heer
met zijn leerlingen doorbracht. In lied, Bijbellezing en gebed laten we tot ons doordringen wat
de daad die Jezus stelde voor ons betekent. Marian Clarijs leidt het avondgebed. Marjon van
den Ham verzorgt de Schriftlezing en Frank Firet begeleidt de samenzang.

Goede Vrijdag 29 maart — dienst om 19.30 uur

Om 19.30 uur begint de dienst waarin we het evangelie van het lijden
en sterven van onze Heer lezen, afgewisseld met beelden en liederen.
De dienst wordt geleid door ds. Braam uit Culemborg. Lectoren zijn
Mirjam van 't Veld en Ina Wolff. Gerard Rosier begeleidt de samenzang.
Voorafgaand aan de dienst kunt u, als u dat wilt, een kleine kei
uitkiezen. Deze ‘last’ kunt u bij het verlaten van de kerk symbolisch bij
het kruis achterlaten.

Stille Zaterdag 30 maart — avondgebed om 19.30 uur

Ook op de Stille Zaterdag komen we in de vroege avond om 19.30 uur
bij elkaar voor een avondgebed. Wat die dag waarop Christus rustte in
de dood ons kan zeggen, daar gaat het om wanneer we samen de Bijbel
opslaan. Zo hopen we op Paasmorgen des te meer in verwondering te kunnen vieren hoe
Jezus' graf door zijn leerlingen leeg werd aangetroffen. Marian Clarijs leidt het avondgebed.
Lector is Liesbeth van de Waerdt en Frank Firet begeleidt de samenzang.

Pasen Zondag 31 maart — dienst om 10.00 uur

De paasmorgen start dit jaar met het zingen van paasliederen door het gehele dorp. We
verzamelen om 7.00 uur met de fiets bij het Michaélhuis om op diverse plekken te zingen.
Opgeven vooraf kan bij Fredy van der Weiden of Marian Lelapary.

In de kerk start vanaf 9.45 uur de samenzang als opmaat naar een feestelijke dienst, die om
10.00 uur begint, en waarin Yolanda van der Stelt voorgaat. Muzikale medewerking is er van
Carine Roos, Christien Grasmayer en Gert Hoeksma. Frank Firet laat het orgel zingen. Voor de
jongste kinderen is er creche in het Michaelhuis en er is kindernevendienst voor de kinderen in
de basisschoolleeftijd.

De diensten zijn ook te volgen via www.kerkomroep.nl

Van harte uitgenodigd in de Michaélkerk.
Gezegende Paasdagen gewenst!


http://www.kerkomroep.nl/

